
Opstaan! 

Opstaan, daar gaat het met Pasen over, Jezus stond op uit de dood! 
Jezus’ naam hoor je overal. Niet alleen in de kerk, maar ook op straat, in films enz. 

Waarom hoor je nog steeds van deze Man na ruim 2000 jaar? Omdat Hij als enige mens uniek is. 
In de Bijbel lezen we: “Want er is één God, er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de 
mens Christus Jezus”. Paulus schrijft dat aan zijn vriend Timotheüs (1 Tim. 2:4) en hij bedoelt 
hiermee dat wij mensen alleen door deze Mens gered kunnen worden. 

Waarom? Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, maar…ook opgestaan. Hij is het Lam van God 
dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1: 29). Jezus Zelf zei tegen de Joden: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”. (Joh. 6:47).  
Over het opstaan van Jezus uit de dood en de gevolgen daarvan denken we na tijdens een 
bijeenkomst op tweede Paasdag. 

U bent van harte welkom, zeker als u niet gewend bent om naar een kerk te gaan. Neem ook 
anderen mee. Het mooiste is wanneer alle plaatsen bezet zijn. De paasboodschap gaat immers 
over het nieuwe leven dat uit God is! 

Maandag  
1 April 2024 
9.30 uur 

Saronkerk 
Noordweg 34 
Oostkapelle 

Na de samenkomst is er koffie etc. en kunnen we napraten over wat gezegd en gezongen is. 

 


